
Jaarthemalied ‘Respectlied’  

Overal op school, overal op straat, laat elkaar met rust.  

Leer de ander zien, luister naar elkaar, een beleefd gebaar. 

 

Heb eens wat geduld, je komt aan de beurt. 

Laat de ander eens voor. 

Zeg vaak dankjewel, of vraag ‘Red je ’t wel?’ Ja dat werkt, zeker hoor! 

 

Waar je gaat, waar je staat 

Elke blik en elk gebaar 

Ja, ’t is waar, ’t hele jaar, 

Respect (klap klap klap)  

Voor elkaar! 

Kijk eens om je heen, je bent niet alleen, er zijn er heel veel meer. 

Ben je heel erg knap, of juist heel sportief, of ben je eerder lief. 

 

Iedereen telt mee, elk op zijn manier, een mens, een ding of dier. 

Laat die stoere taal, doe toch eens normaal en maak niet zo’n kabaal! 

 

Waar je gaat, waar je staat 

Elke blik en elk gebaar 

Ja, ’t is waar, ’t hele jaar, 

Respect (klap klap klap)  

Voor elkaar! 

 

Zie jouw spullen toch, zie jouw kleren toch, wat zijn ze heel erg mooi! 

Wees er netjes op, alles heel piekfijn, ja, zorgzaam moet je zijn! 

 

Praat met ‘Ja, mevrouw’ en ‘Ja, meneer’, beleefd zijn, keer op keer. 

In en buiten school, en ook in de klas, komt dat steeds van pas! 

 

Waar je gaat, waar je staat 

Elke blik en elk gebaar 

Ja, ’t is waar, ’t hele jaar, 

Respect (klap klap klap)  

Voor elkaar! 

 


